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Zomertijd 

 
 

PALMZONDAG 
Thema Waar hoop jij op?  
 
Voorganger: ds. A. Rienks, Gorinchem 
Ouderling:  dhr. A. Lagrouw 
Diaken: dhr. S. Sterrenburg 
Organist: André Grosscurt 
Lector: Francijn van Eersel 
Koster: dhr. R. Visser 
Beamer: Jan de Gruijter  
 
 
Orgelspel 
Binnenkomst kerkenraad 
Stilte 
Welkom en mededelingen 
Uitleg Bloemschikking 
 
6e zondag Veertigdagentijd   
29 maart 2026 
Matteüs 21,1-11 
Kern: vers 9 
Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend Hij 
die komt in de naam van de Heer. 
 
De intocht in Jeruzalem. Jezus wordt 
toegejuicht: ‘Hosanna, de zoon van David. 
Gezegend Hij die komt in de naam van de 
Here.’ Blinden en verlamden werden 
genezen. Toen Hij Jeruzalem introk, raakte de 
hele stad in rep en roer. Wat een 
enthousiasme. Jezus weet wat zijn 
bestemming is. Hij rijdt op een ezelin 
Jeruzalem binnen. We leven in onze tijd: met 
onrecht, lijden en toenemende zorgen over 

wat er in de wereld gebeurt. Met hoopvolle 
tekenen van geloof, hoop en liefde. 
Soms in het klein, soms groter. We blijven 
vertrouwen en geloven dat de Geest de kerk 
brengt waar mensen zijn, midden in het leven. 
De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en 
buiten de kerk. Willen we openstaan voor 
de tekens van de Geest uit onze omgeving? 
Willen we, op de drempel van de stille week, 
op deze zondag God 
uitbundig danken voor de gegeven liefde, zijn 
Zoon Jezus Christus? 
 

Project 40 dagentijd 

Kindernevendienstproject voor 
veertigdagentijd en Pasen 2026 
De weg van de hoop 
In de veertigdagentijd gaan we de weg van de 
hoop. Het is een weg van geluk, maar ook van 
kwetsbaarheid en vragen. Ga samen met de 
kinderen mee op deze bijzondere reis en laat 
je inspireren door betekenisvolle verhalen! 
 
Zondag 29 maart 2026 – Matteüs 21:1-11 

Op weg naar het feest 
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Hij 
wordt toegejuicht als een koning. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Introlied OPW  710 (hemelhoog 617)     
                         Tienduizend redenen (De zon komt   
                          op en maakt de morgen wakker) 
 
Votum en groet  
Gebed   
Lied   Liedboek 2013:  281: 1, 4, 5 6  
      Wij zoeken hier uw aangezicht 
 
Kindermoment 

De kindernevendienst volgt het project  
‘De weg van de hoop’ en we zingen het 
projectlied dat bij het project hoort ‘Wij reizen 
veertig dagen’ 
 
Projectlied 
1.Wij reizen veertig dagen: 
een weg van hoop en licht. 
En ook een weg van vragen 
en van een goed bericht. 
  
7.Wij zingen voor de koning 
die op een ezel rijdt. 
Wanneer zijn rijk zal komen 
begint een nieuwe tijd. 
 
9.Wij zoeken en wij bidden 
om vrede voor elkaar. 
Want God is in ons midden, 
Hij maakt zijn toekomst waar. 
 
Kinderen naar de kindernevendienst 
Lezing: Johannes 12: 12-19 door lector 
 
Lied  Liedboek 2013 : 554:  
         Welkom, welkom Koning Jezus 
Preek   
LuisterLied
 https://youtu.be/WmLzLwFKAz8   

Hij ging de weg zo eenzaam  
 
Levensheiliging   
Lied  Liedboek 2013: Psalm 32: 2 en 3  

Nu heb ik Heer, mijn zonde u beleden  
 
Dankgebed en voorbeden  
Collecte   
 
Zingen  Liedboek 2013: 103c: 1,2,3  
   Loof de Koning heel mijn wezen 
Zegen    
Beantwoord met Lied 415: 3 

Uitzendlied  Liedboek 2013: 886: 
  Abba Vader, U alleen  
Orgelspel 
 
Collecten 
1e Pasen -Missionair 
2e  Diaconie 
3e  Steuncoll. 
 
Toelichting eerste collecte: 
Het landelijke evenement The Passion brengt 
het paasverhaal bij miljoenen mensen thuis – 
een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom 
biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven 
rond de uitzending aan. Kerken kunnen 
bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met 
buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal 
beleven en doorpraten over de betekenis van 
Pasen. 
 
 
NA DE DIENST IS ER GELEGENHEID OM, 
KOFFIE,THEE,EN LIMONADE TE  
NUTTIGEN 

 
 
 
 
 
 

 
Berichten voor de gemeente 
Bloemen 
Op 22 maart gingen de bloemen naar dhr. en mw. 
T. Veenstra naar aanleiding van hun 60-jarig 
huwelijk. 
 
Overleden 
Op donderdag 26 maart overleed mw. H. (Riek) 
Verduijn-de Hoog in de leeftijd van 80 jaar. Zij 
verbleef de laatste tijd in Elzenhoven. Wij denken 
aan haar man Kees en hun dochter en 
kleindochter.  
Gegevens over condoleantie en uitvaart zijn nog 
niet bekend. 

 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Kerkenraad 
Maandag 30 maart vergadert de kerkenraad 

mailto:hhoogendoorn15@gmail.com
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Pastoraat 
Contactgegevens van Ds. van der Linden: 06 
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com   
 
 

Vieringen in de Goede week in onze kerk 
 
De week voor Pasen word ook wel de Goede of 
Stille week genoemd .Met name in  de laatste 
drie dagen  voor Pasen vinden er in onze kerk   
ook  vieringen plaats . Witte Donderdag, 
Goede vrijdag en de Paaswake op Stille 
zaterdag . De drie heilige dagen voor Pasen 
ook wel  het Triduüm Sacrum genoemd.  
 
Donderdag  2 april ; Witte donderdag 
aanvang 19,30 uur. 
Ds Bert van der  Linden  gaat in deze viering 
voor waarin we het laatste avondmaal van 
onze Heer Jezus Christus herdenken en zelf 
het H Avondmaal ook zullen vieren. 
 
Vrijdag  3 april  ; Goede Vrijdag  
aanvang; 19,30 uur. 
Ds  Gertjan Boer   zal in deze dienst voorgaan 
waarin we het lijden en sterven van onze Heer 
Jezus Christus  gedenken. De oude paaskaars 
word gedoofd. We verlaten in het donker en 
stilte de kerk. 
 
Zaterdag 4 april ; Paaswake  
aanvang; 21,00uur. 
Deze viering zal worden verzorgd door leden 
van de commissie Eredienst . We gaan van het 
donker van Goede Vrijdag  naar het licht van 
Pasen . In deze dienst zal de nieuwe paaskaars 
worden aangestoken  en vernieuwen we onze 
doopbelofte .  
 
Zondag   5  april ; Eerste Paasdag  
aanvang;  10,00uur. 

Ds Otto Grevink zal in deze feestelijke dienst 
voorgaan waarin we vieren dat de Heer 
waarlijk is opgestaan . In deze dienst zullen 
Elseline Korver-Visser, Anton van der Galiën 
en Manita de Rooij  belijdenis van hun geloof 
afleggen . De Cantorij o.l.v. Corine Vreeken zal 
deze dienst muzikaal opluisteren . 
 
We nodigen iedereen van harte uit om deze 
diensten bij te wonen .                                                                             
      Commissie eredienst 
                                                
 

Passieconcert van Cantorij en Koor  
op 28 maart in Ambrosiuskerk 

Op weg naar Pasen houden de Cantorij van 
Waalwijk en Sprang-Capelle en Koor en 
combo Laudate Dominum samen een 
Passieconcert in de Ambrosiuskerk. Dit 
concert wordt gehouden op zaterdagavond 28 
maart om 19.30u. Entree is vrij. Voor de kosten 
wordt gecollecteerd naderhand.  
Zowel Koor als Cantorij zijn druk bezig met 
hun repertoire voor Goede Vrijdag, als het 
lijdensverhaal van Jezus klinkt. Een uitgelezen 
kans, vonden ze, om dit jaar delen van hun 
repertoire eens samen met elkaar uit te voeren 
in een Passieconcert. In het concert is er zowel 
ruimte voor beide zangverenigingen als voor 
samenzang. Vertaalde koralen kunnen samen 
gezongen worden, net als enkele liederen uit 
het liedboek van de kerken. Verder klinken 
het indrukwekkende Beklag Gods van de hand 
van Huub Oosterhuis en een Stabat Mater van 
de schrijvers van de Matteüs Passie. 
Na het concert is er de mogelijkheid om 
samen na te praten en elkaar te ontmoeten. 
De kerkzaal is geopend vanaf 19.00u. 
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Oecumenische vesperviering in week voor 
Pasen op 30 maart 
De Raad van Kerken Waalwijk/Loon op Zand 
organiseert in de Stille Week voor Pasen een 
oecumenische vesperviering op 
maandagavond 30 maart om 19.00u in de 
Antoniuskerk. Hoe gaan we om met waarheid 
in een wereld waarin alles zo zwart-wit lijkt? 
Wat kan de waarheid van Jezus daarin ons te 
zeggen hebben? We denken erover na, zingen 
en zijn stil. We luisteren. Diaken Anton van 
Diessen en dominee Otto Grevink gaan voor. 
De Antoniuskerk is te vinden aan de De 
Genestetstraat 1 in Waalwijk.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


